Onbegrepen

Mag ik van de ander verwachten
Dat men mij begrijpt
Wie kan mijn pijn verzachten
Die diep van binnen rijpt
Ik ken mezelf soms niet
Voelt vaak zo dubbel aan
Alleen zijn met verdriet

De clown in mij
Gespeeld of niet
Die maakt me vrij
Dat is wat men graag ziet

Mijn zoektocht van binnen
Hoe en waar ik sta
Daarmee beginnen

Zoeken welke weg ik ga

Aandacht geven aan mensen
Zonder dat men mij dat vraagt
Dat maakt mij van binnen blij
Heb bijna niets te wensen
Een glimlach, maakt mij vrij




